
Zoek je nog iets leuks om te doen in de meivakantie?

Woensdag 25 april kun je je eigen vorstelijke naambord komen
timmeren. Eerst gaan we op zoek naar deftige monogrammen en
wapenschilden in het museum en daarna kan je zelf aan de slag in
het MuseumAtelier. Bij goed weer lekker buiten in de kasteeltuin
Tijd 14.30-16.00 uur, vanaf groep 4, kosten €8,00 

Opgeven via museumatelierzaltbommel@gmail.com

Zaterdag 5 mei kunnen ouders en kinderen als ze
over de dijk tussen Zaltbommel en Nieuwaal gaan
fietsen onderweg een vlaggenkunstwerk bedrukken
bij het Mobiele Print Atelier. 
De wensen en afbeeldingen op de vlaggenlijn zijn
ter ere van bevrijdingsdag en zouden volgens een
oud gebruik uit Tibet met de wind mee genomen
kunnen worden. 
De activiteit onderweg is van 13.00 tot 15.00 uur 
en is gratis!

Woensdag 16 mei is er een boetseerworkshop
Fantasie-koppen/Gootspoken kleien in het
MuseumAtelier voor maar €4,00
Welke vreemde, grappige of spannende wezens kun
jij bedenken? We bekijken beelden in het museum
en gaan daarna zelf boetseren.

Van 14.30 tot 16.00 uur, voor ALLE leeftijden,
opgeven via museumatelierzaltbommel@gmail.com
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